
Ridder Roderick rijmt 
Roderick schrijft, dat was nooit een geheim 
Roderick schrijft, niet gewoon, maar op rijm! 
Geef hem papier en hij gaat uit zijn bol 
Want Roderick schrijft de kasteelmuren vol 

Roderick, Roderick zit bij de haard 
“De brandende open haard 
Een ridder op een hobbelpaard 
Een lange rode kriebelbaard” 

Hij zucht eens een keer 
En pakt nog een veer en hij staart 
“Mijn paard is behaard 
Een hartige taart 
Mijn liedjes zijn goud waard” 

Roderick schrijft, hij is urenlang zoet 
Roderick schrijft en dat kan hij best goed 
Geef hem een pen en hij schrijft dag en nacht 
Van hoog op de toren tot diep in de gracht 

Roderick, Roderick zit bij de haard 
“De uitgewaaide haard 
Een kromgetrokken zwaard 
Soep van ossenstaart” 

Hij zucht eens een keer 
en pakt nog een veer en hij staart 
“Ik heb liedjes gespaard 
Ik word oud en bejaard 
Om het kasteel ligt een vaart” 

Roderick schrijft, dus maak nu geen kabaal 
Roderick schrijft, hij maakt weer een verhaal 
Geef hem een woord en hij schrijft met plezier 
Tot zelfs op de binnenkant van zijn vizier 

Roderick, Roderick zit bij de haard 
“De afgebrande haard 
Een hele grote slagroomtaart 
Ik zit weer op mijn hobbelpaard” 

Hij zucht eens een keer 
en pakt nog een veer en hij staart 
“Een groot zwart paard 
Ik trek mijn zwaard 
Er zit soep in mijn baard” 

 


